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’Buren ademt 1551’ officieel van start 

Met een toespraak van burgemeester Ostendorp en het hijsen van de vlag op de 

Lambertuskerk is het festijn ‘Buren ademt 1551’ op 1 april (geen grap) officieel geopend.  

Bij de aftrap waren in kledij aanwezig de werkgroep (schout en schepenen): Johan Jonkers 

(voorzitter), Antoon Wesselink, Maaike van Veenendaal, Margo Vonk, Matthijs Heuff en Fred 

Eggink. 

 



 

De ticketverkoop is gestart! 

Een theatervoorstelling in de kerk, die je niet wil missen. Het huwelijk van Willem van Oranje 

en Anna van Egmond komt na 475 jaar weer tot leven. Een mix van historie en fantasie, 

humor, mooie liedjes en verrassende wendingen. Maar ook met onderwerpen als oorlog en 

vrede en het geloof, die aan actualiteit helaas niets ingeboet hebben. Een voorstelling op 

historische grond: de Lambertuskerk.  

De tickets staan nu online. Er is een beperkt aantal plaatsen. Wees er op tijd bij! 

Tickets 

Op 10 en 11 juli 5 voorstellingen per dag. Aantal zitplaatsen (120) per voorstelling is beperkt. 

Tijden en prijzen 

10 juli: 11.00 uur €13,50; 13.00 uur €13,50; 15.00 uur €15,51; 17.00 uur €15,51; 20.00 uur €20,26. 

11 juli: 11.00 uur €13,50; 13.00 uur €13,50; 15.00 uur €15,51; 17.00 uur €15,51; 20.00 uur €20,26. 

 

 

 

Rubriek ‘WIJ STELLEN AAN U VOOR’ 

Thijs (Willem van Oranje!) - laat zijn baard staan 

 

  TICKETS: www.royalburen.nl 

 

Thijs van Vugt (21) heeft er veel 

voor over om in de huid te kruipen 

van Willem van Oranje. Hij heeft 

zelfs zijn baardje laten staan. 

,,Toen ik de rol kreeg, heb ik me 

niet meer geschoren. Ik ben 

gevraagd door Matthijs Heuff.  

Ik heb wat theaterervaring 

opgedaan in Zetten en ook wel in 

een musical gespeeld. Maar dit 

heb ik nooit gedaan, het is heel 

leuk om te doen.’’ 

Foto: Fred Eggink 

http://www.royalburen.nl/


Samen met Anna (Liselot Hofman) zingt hij het mooie en gevoelige lied ‘Ik houd nog wel een 

keer van jou, misschien’. Thijs heeft zich flink verdiept in zijn personage. “Een bijzondere man. 

Zijn hele leven worstelde hij met het geloof.’’ En hoe staat het straks met zijn baard? Lachend: 

“Die laat ik misschien wel hangen.’’ 

 

 

Aafje Ippel - kleedt Buren weer aan 

Wie kleding zegt, zegt meteen Aafje Ippel. De Tielse kleedde jarenlang diverse producties in 

de regio aan, ook BurenToenTheater. En nu dus Buren 1551. Een enorme klus, vertelt ze, 

terwijl ze in de Lambertuskerk nog even de kraag inspecteert van een speler. “Ik heb nog 

kleding van Stenen van de Stad, maar maak ook veel zelf. Ik ben er elke dag wel mee bezig. En 

ik doe soms een paar weken over een jurk.’’ Aafje gaat niet over een nacht ijs. Ze zoekt op 

internet, raadpleegt historici en kijkt in boeken.  (Foto Donald Schalk) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Stephanie van Altena – zowel kerkkoor als naai-atelier 

Stephanie van Altena uit Beusichem houdt er een mooie combi op na: zingen in het kerkkoor 

en donderdag in het naai-atelier. ,,Ik had al wat voorstellingen van BurenToen gezien en toen 

hoorde ik van dit project. Het mooie vind ik het verbindende, daar word ik heel blij van. Ik 

kan daar enorm van genieten.’’ En zo kan het gebeuren dat ze haar eigen kleding gemaakt 

heeft. “Heb wat gordijnen bij de Kringloop gekocht en ben er achteraf best trots op.” 

 

“Ik doe soms een paar weken over 

een jurk en maak zo’n vijftig 

kledingstukken. Ik slaap er wel 

eens niet van” 

“De kleding voor de arme Burenaren is geen 

probleem, maar voor de edelen is het zoeken. ” Ze 

maakt ongeveer 50 kledingstukken voor de 

theatervoorstelling in de kerk, maar ook voor de drie 

sketches in de stad. “Ik slaap er wel eens niet van”  
 

Foto: Donald Schalk  



 

 

 

Try out op 9 mei 10:00 tot 14:00 

Zoals eerder bekendgemaakt, is zaterdag 9 mei een belangrijke dag voor alle figuranten, 

muziekspelers en/of taferelen in de stad (niet voor de acteurs in de kerk). Er is geen publiek 

bij aanwezig. We leren van elkaar. Locatie De Commanderij bij Weeshuis, van 10.00 tot 14.00 

uur. 

Wat gaan we doen? We gaan elkaar laten zien wat we op 10 en 11 juli gaan doen. Een try-out 

onder leiding van regisseur Natasha van Maanen. Je krijgt bovendien tips. Het mes snijdt aan 

twee kanten. Het is een goede oefening en het regieteam kan dan ook bepalen op welke plek 

in de stad jouw tafereel te bewonderen is. Om vooraf goed in te schatten hoeveel mensen er 

komen, geef je als groep op via onze mail: jubileumburen@gmail.com met vermelding van 

titel van je tafereel. Opgeven voor 1 mei.  

Foto: Fred Eggink  

mailto:jubileumburen@gmail.com


Lotenverkoop 

We hebben al eerder aangekondigd dat we loten gaan verkopen ten behoeve van het 

evenement. Het kan dus zijn dat er kinderen (of volwassenen) langs uw deur komen met een 

QR-code waarmee u eenvoudig en veilig kunt betalen. Naast de mooie subsidie van de 

gemeente en (hopelijk) de vele sponsoren, zorgt deze bijdrage voor wat armslag. Bovendien 

is het evenement gratis, uitgezonderd de voorstelling in de kerk.  

De loten kosten 2 euro en er zijn mooie prijzen. Alle prijzen hebben een historische 

achtergrond. De eerste prijs: overnachting voor twee personen in hotel Liebezeit in 

Dillenburg (D), volpension en incl. reisgeld. De tweede prijs: 2 tickets voor de musical Willem 

van Oranje in Delft en de derde prijs: 2 tickets voor Archeon in Alphen a/d Rijn. Daarnaast 

zijn er vele andere prijzen. De verkoop is al gestart.  

De loten zijn ook te koop bij het Museum Buren en Oranje/ Toeristisch Informatie Punt aan 

de Markt 1.  

 

Vrijwilligers gevraagd voor de kinderspelen 

Voor begeleiding tijdens de kinderspelen op het 

Weeshuisterrein op zowel vrijdag- als zaterdagmiddag 

zoeken we vrijwilligers. Lijkt het je wat, meld je bij 

jubileumburen@gmail.com 

De organisatie is sowieso op zoek naar vrijwilligers voor 

allerhande diensten. Laten we er samen iets moois van 

maken. En vele handen…………… 

Burense vlag wappert in Diest 

 

De Burense vlag van Anna en Willem 

wappert ook in Diest. Met dank aan Cees 

en Nel Hoogteyling, die de Belgische 

Oranjestad bezochten tijdens de jaarlijkse 

herdenkingsdienst van de sterfdag van 

Filips Willem van Oranje, die in de kerk 

begraven is.   

 

“Vrijwilliger worden? 

Laten we er samen 

iets moois van 

maken! Meld je aan.” 

 

Foto: Cees Hoogteyling  

mailto:jubileumburen@gmail.com


Parkeren voor bezoekers en bewoners 

Bewoners van het centrum van Buren ontvangen in juni, in samenwerking met de gemeente, 
parkeerkaarten om te parkeren aan de Onderdreef. Deze zijn vanzelfsprekend gratis.  
Bezoekers parkeren, tegen betaling, aan de Aalswijksestraat en op overige plekken zoals op 
de plattegrond aangegeven.  
 

 

In de agenda: 

▪ Try out op 9 mei van 10:00 tot 14:00 uur (zie voor meer informatie hierboven). Locatie 

De Commanderij bij Weeshuis. Ook voor straattaferelen. 

 

▪ Naai-atelier, elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de woning in de tuin van het 

weeshuis aan de Commanderij. Wees van harte welkom! 

 

▪ Laatste zaterdag van de maand (25 april, van 10.00 tot 12.00 uur) Open dag voor alle 

vragen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schout en schepenen (werkgroep): 

Johan Jonkers, Margo Vonk, Matthijs Heuff, Maaike van Veenendaal, Antoon Wesselink, 

Matthijs Kievit en Fred Eggink. Met veel dank aan Theo Teunther! Hij heeft door 

omstandigheden afscheid moeten nemen.  

 

Via deze Burense Heraut willen we ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is en 

betrokken blijft. Voor vragen kunt u bij ons terecht. Ook suggesties zijn altijd welkom op 

jubileumburen@gmail.com. 

 

Zie voor meer informatie: www.royalburen.nl 

 


