De Heraut

We willen jullie via een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden
op weg naar huwelijlk 475 Buren.

De aftrap

Wat een geweldige aftrap in de Lambertuskerk op 12 februari en wat
een mooie ideeén! Van wasvrouw tot ganzenhoedster, van dorsen
tot bier brouwen. Ook veel muziek, zang en toneel. In totaal telt de
lijst ruim 80 (!) onderwerpen. We hadden ons geen betere start voor
kunnen stellen.

Wat we willen doen en wanneer?

Op 8 juli 2026 is het 475 jaar geleden dat Willem van Oranje en Anna
van Egmond in Buren trouwden. Reden voor een groots feest, we
gaan terug in de tijd: naar 1551. We starten met een feest in Buren
voor de mensen in Buren en de volgende dag starten de activiteiten.
Met op vrijdagmorgen ook scholendag voor de kinderen uit de
bovenbouw basisscholen gemeente Buren.




Donderdagavond 9 juli: Burens feest
Vrijdag en zaterdag 10 en 11 juli:
In feite zijn er vier grote onderdelen:

Naspelen van de huwelijksstoet, eindigend in de Lambertus (kan 2
keer per dag evt)

Stad onderdompelen in 1551 (oude ambachten, maar ook een
familie knus op hooibalen bij een vuurkorf)

losse taferelen (eigen keuze), Deze losse taferelen kunnen echt
van alles zijn: van bedelaar tot zang- en muziekgroepjes. Een aantal
krijgt vaste plek, er zullen ook spelers zijn die door de stad ‘zwerven’.

aantal korte toneelstukjes (met script en regie)

Een werkgroep gaat de komende weken verder aan de slag. We
zitten nog in een brainstormfase, die uiteindelijk moet leiden tot een
draaiboek en instellen van werkgroepen. En momenten van weer bij
elkaar komen.

Voorbeelden van de volgende stappen: koren of individuen krijgen
een bepaalde plek aangewezen. Wie speelt er mee bij het huwelijk
enz.

Via deze Burense willen we ervoor zorgen dat iedereen op de
hoogte is en betrokken blijft. En suggesties zijn altijd welkom op
jubileumburen@gmail.com .

We gaan er samen iets moois van maken!
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