
De Heraut 5         
Buren loopt zich langzaam warm 

Over een paar maanden en dan is het zover: een groots Middeleeuws festijn op 

10 en 11 juli in Buren. De klok gaat 475 jaar terug, naar 1551 waar we het 

huwelijk van Willem van Oranje en Anna van Egmond vieren. En zo 

langzamerhand loopt de stad zich warm. Zo was er veel belangstelling op 20 

januari bij de presentatie van de plannen voor met name de figuranten. 

Inmiddels is het naaiatelier van start en is de eerste tekstrepetitie van de 

theatervoorstelling achter de rug. Volgende maand beginnen de koor- en 

tekstrepetities. Het gaat beginnen!  

Vlaggen 

Wat is een feest zonder vlaggen. We hebben een prachtig motief en inmiddels 

zijn er 150 besteld. De bedoeling is dat we ze zoveel mogelijk verspreiden in de 

stad om het feestelijke karakter te vergroten. Wie belangstelling heeft, kan 

mailen naar jubileumburen@gmail.com. De vlaggen worden gratis ter 

beschikking gesteld. 
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Naaiatelier 

Er moeten veel kledingstukken gemaakt worden, in de stijl van de laat-

Middeleeuwen. Elke donderdag is het naaiatelier van 10.00 tot 12.00 uur 

geopend in ons eigen onderkomen (beheerderswoning bij het Weeshuis aan de 

Commanderij nummer 20). De aantallen bezoekers verschillen, maar met veel 

enthousiasme wordt er gewerkt om patronen te tekenen en kleding te naaien. 

De top was zelfs al een ochtend met tien deelnemers. 

 

   

 

Kosten van de zelfgemaakte kleding 

Van de deelnemers die daar hun kleding zelf naaien of laten naaien, wordt een 

(kleine) vergoeding voor de stoffen verwacht. Of ze nemen hun eigen stof mee, in 

overleg met de organisatoren. Voor alle duidelijkheid: het naaiatelier is alleen 

voor de figuranten of de bewoners.  

 

 



Oproep oude kleding – 650 jaar Buren 

Als er mensen zijn die nog kleding hebben van het feest 650 jaar Buren – dan is 

deze ook zeer welkom! En oude lappen waar we kleding van kunnen maken is 

ook zeer welkom (graag contact via ons e-mailadres:  475jubileum Buren 

jubileumburen@gmail.com  

 

Workshop 28 februari 

We krijgen veel vragen wat bewoners of figuranten kunnen doen. Bewoners 

kunnen bijvoorbeeld voor hun huis zitten, in kledij. Dat geeft voor de 

toeschouwers al een bijzondere sfeer. Uiteraard met wat aankleding erbij.  

Figuranten spelen een rol, en dat kan van alles zijn 

• bedelaar,  

• verkoper,  

• zakkenroller,  

• toekomstvoorspeller,  

• ganzenhoeder enz..  

Dat vraagt om spel en daarom houden we  

zaterdag 28 februari van 10.00 tot 14.00 uur 

een workshop onder leiding van regisseur Natasha van Maanen. We hebben al 

heel wat aanmeldingen binnen. Weet je het nog en wil je meedoen? Kom dan op 

die dag. Een echte aanrader!  

Locatie: Commanderij nr 20, bij het Weeshuis. 

Open dagen 

Om deelnemers in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen, houden we 

elke laatste zaterdag van de maand een Open Huis, van 10.00 tot 12.00 in de 

beheerderswoning aan de Commanderij. 

Royal Buren 

Meer informatie over het feest van Willem&Anna vind je ook op de website of 

facebook. De site heet: www.Royal Buren.nl of: 475-jaar | Oranje Huwelijk  
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Unie van Oranjesteden 

Een bijzonder moment op 3 

februari in de Lambertuskerk. 

De vier Oranjesteden met 

allemaal een gedeelde Oranje-

geschiedenis hebben een 

samenwerkingsakkoord 

ondertekend om beter samen 

te gaan werken: naast Buren 

zijn dat Diest, Dillenburg en 

Vianden.  

De burgemeesters 

ondertekenden de 

overeenkomst. Van alle steden 

komt een flinke delegatie bij de 

eerste voorstelling in de kerk 

op vrijdag 10 juli. Dat wordt 

een oranje première! 

 

 

  

 

Schout en schepenen  (werkgroep): 

Johan Jonkers, Margo Vonk, Matthijs Heuff, Maaike van Veenendaal, Antoon 

Wesselink, Theo Teunther, Matthijs Kievit en Fred Eggink. 

 

Via deze Burense Heraut willen we ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is en 

betrokken blijft. En suggesties zijn altijd welkom op jubileumburen@gmail.com . 

 


